
Als je sneukelt, ga je stiekem wat rondneuzen, je snolt wat rond. Bij 
voorbeeld op zolder sneukel je dan wat tussen de rommel. Sneukel je,  
dan kan je ook smikkelen en smullen. In Mortsel doen we dat niet 
stiekem of heimelijk en overal in onze stad vind je wel wat leuke 
plaatsjes. Op onze route vind je 13 zonnetjes, die je wat te vertellen 
hebben. 

(Boer Verbruggen - was ook graanhandelaar op de Antwerpsestraat)  
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Van de Waesdonck, een oud gehucht in Mortsel, zie je niets meer. De 
plaatsnaam vertelt ons heel wat over dit verdwenen landbouwgebied. 
Waas, waze of Waes verwijst naar slijk, modder, land dat bij laagwa-
ter droog komt te liggen. Een donk betekent dan onder meer een ho-
ger gelegen woonplaats, een verhevenheid in een moerassig gebied.  

(Hoeve Dillen—verwoest in 1940) 
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‘De Schaduw ’, een levensgroot bronzen beeld van Monique Donckers, 
verwijst naar de duistere kant van het onbewuste van de mens. De 
Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung heeft het begrip schaduw ge-
ïntroduceerd in de psychologie. De schaduw noemt Jung het machtig-
ste en gevaarlijkste van de archetypen (persona, anima, animus en 
schaduw), omdat het meer van de oorspronkelijke dierlijke natuur 
van de mens bevat.  
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Een stukje wildernis van Mortsel ligt verborgen achter de gebouwen 
van het zorgcentrum. Planten en bomen staan met hun wortels in het 
water. Je vindt er notenbomen, zomereiken en meidoorn. Een holle 
weg ligt verborgen achter een oude spoorwegberm.  

(Guust Van Camp aan het werk op de Waesdonck)  
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De Waesdonckstraat is één van de oudste straten in Mortsel. In oude 
archieven was er reeds sprake van een huis en een boomgaard ‘Den 
oude pantgate ’. Pantgate verwijst letterlijk naar een toegangsweg 
van een gebouw. In de jaren dertig stonden er drie huizen op Waes-
donck. Op de linkse foto zien we vader Louis Stappers met dochter 
Jetje. Op de achtergrond zie je de hoeve van Sint-Amedeus. Jetje op 
de foto rechts staat in de Waesdonckstraat (foto ’s zomer 1936). 
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De straatnaam ‘Deurnestraat ’ is afgeleid van het woord doorn. Deurne 
is bekend in Nederland, Duitsland, Engeland en België. Het woord is 
afgeleid van het Germaanse ‘durnum ’ dat doorn betekent. Het ver-
wijst naar een nederzetting waar veel doornbegroeiing was.  

(Deurnestraat — ter hoogte van de Leemputtelaarbaan)  
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Op 23 oktober 1895 werd het psychiatrisch centrum Sint-Amedeus 
plechtig geopend met een banket. Aan tafel zaten burgerlijke en ker-
kelijke hoogwaardigheidsbekleders en de familie van vader Amedeus. 
Baron Osy de Zegenaer, gouverneur van de provincie en senator Co-
gels waren de eregenodigden. Broeder Amedeus hield een korte toe-
spraak in zijn moedertaal, het Nederlands.  

(oude prentbriefkaart — Sint-Amedeusgesticht Mortsel 'Paviljoen 
voor Bedverpleging') 
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In een steegje aan de Deurnestraat vind je een mooi beeldhouwwerk 
op een gevel: twee mannen dragen een enorme fruitkorf en gaan naar 
het beloofde land. De afbeelding werd door Felix Timmermans ge-
maakt en verwijst naar ‘Het Belofte Land ’, het café waar de schrijver 
tijdens zijn wandelingen door Lier voorbijliep. Volgens de schrijver 
was Lier het Beloofde Land.  
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In 1973 werd de beschermde werkplaats ‘De Brug ’ geopend, een be-
kend bedrijvencomplex op de Waesdonck. Je vindt er een spuit- en 
stofferingafdeling, een garage en een afdeling elektronica.  



Twee spoorlijnen kruisen de Deurnestraat. Voor de lijn Antwerpen -
Lier of spoorlijn 27 werd in 1895 een station gebouwd. De lijn Ant-
werpen-Brussel of spoorlijn 25 werd in 1836 aangelegd en honderd 
jaar later kreeg deze lijn een bedding in de diepte.  

(oude prentbriefkaart — Station Mortsel — Deurnestraat) 
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De Kapellelei is zonder meer één van de mooiste straten in onze stad. 
We staan stil bij drie landhuizen of kunstenaarswoningen van Flor Van 
Reeth. Voor deze architect waren de Vlaamse begijnhoven en in het 
bijzonder het begijnhof van Lier, een mystieke bron voor tal van sym-
bolistisch geladen waterverfschilderijen. In de villa ‘De Witte Vaas ’ 
schreef Felix Timmermans het hoofdstuk ‘Maneschijn ’ uit Pallieter. 
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Flor Van Reeth was een vurig verdediger van de regionale bouwkunst. 
Bekijk de woningen in de Kapellelei en de Amedeus Stockmanslei. De 
architecten uit het begin van de vorige eeuw wilden duidelijk terug-
grijpen naar een wereld van schoonheid en ambachtelijkheid.  
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Via de Herman Ullenslei komen we in de kerktuin van Sint-Lodewijk. 
Herman Ullens was de derde burgemeester van Mortsel en eigenaar 
van Hof ten Dorpe in 1830. De uilen van Joris Buseyne vliegen je niet 
tegemoet. Sommigen zien hier een gekruisigde Christus, anderen dui-
delijk de honkvaste nachtvogel, die sinds eeuwen een diepe indruk op 
ons maakt. We wandelen verder naar de Sint-Reinhildisstraat en de 
Anna Van Hoornstraat. De Waesdonckstraat ligt net achter het 
spoorwegtunneltje. 


