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Deze beeldschone sneukelroute brengt je tot bij de mooiste 

beelden in Mortsel. 

Jan De Cuyper, Ernst Wijnants - 

standbeeld Lieven Gevaert, de 

blauwvoet vliegt 

 

Locatie: kruispunt Guido Gezellelaan en 

Berthoutstraat 

Beschrijving 

Pijlers van wel 10 meter hoog en 

drie meter breed brengen je bij 

de grootste beeldengroep van de 

stad. Niet zomaar een 

standbeeld: het monument 

verenigt drie beelden. Drie 

pylonen rijzen op in het 

straatbeeld. De beelden links en 

rechts van de Vlaamse 

industrieel symboliseren Vlaanderen en de wetenschap. Vlaanderen 

wordt voorgesteld door een gestileerde blauwvoet. De wetenschap 

wordt voorgesteld door een gebouw met een wapenschild en kruis. 

Een ringmuur omarmt de beeldengroep. Het beeld van Gevaert staat 

haast verborgen achter de twee pylonen en verdwijnt soms volledig in 

hun schaduw. De figuur lijkt streng en statig, maar de verborgen 

kleine figuur links van hem en zijn schenkende hand brengen op een 

subtiele wijze het leven van de geëerde naar voren. 
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De blauwvoet is zonder meer het symbool van de Vlaamse 

ontvoogdingsstrijd, maar welke vogel is het? Op 

studentenvergaderingen wordt ‘De blauwvoet’ gezongen, want vliegt 

de blauwvoet, dan is er storm op zee. De tekst van het lied werd in 

1875 geschreven door de Roeselaarse studentenleider Albrecht 

Rodenbach (1856-1880). Rodenbach lag daarmee aan de oorsprong 

van de Blauwvoeterij, de naam voor de katholieke Vlaamsgezinde 

studentenbeweging die opkwam tegen het toen alomtegenwoordige 

Frans als verplichte voertaal in scholen, administratie, gerecht, 

enzovoort (Vanlandschoot, 2002). 

Geschiedenis 

Jozef Lernout ontwierp het monument in 1937. Jan De Cuyper en 

Ernst Wijnants waren de beeldhouwers en Gustaaf Koons was de 

aannemer. Als gevolg van oorlog en na-oorlog kon het monument pas in 

1954 plechtig worden ingehuldigd. Op 19 september 1956 aanvaardde 

het Mortselse gemeentebestuur het gedenkteken als gemeentelijk 

bezit. 

Greet Visterin - Den Deurnestrater, de kers op de taart 

Locatie: Deurnestraat 83 

Greet Visterin is erg 

gefascineerd door beweging en 

mensen. Ze brengt klei tot leven 

en wil zo momenten van vreugde 

en uitdrukkingen uit het 

dagelijkse leven vastleggen. Zo 

ontstaan beeldengroepen, 

figuren die samen iets doen, mensen die een gemeenschap vormen. 

Greet legt het moment vast in een beeld. Fantasierijke 

beeldengroepen van figuren doen iets samen. Zo wil ze een wereld van 

vrolijkheid, emoties en sociaal contact creëren. Er gebeurt iets: 

figuren die samen zingen, stappen, betogen, wijzen, lachen, ... De 

wereld van Greet is een wereld van deugnietjes. Ze probeert vreugde 
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te geven aan de mensen die haar beeldjes bekijken. In 1991 schonk 

Greet het beeldje ‘Den Deurnestrater’ aan de straat als kers op de 

taart, omdat er na 40 jaar eindelijk een nieuwe straat werd 

aangelegd. Het beeld is 80 cm groot en staat op een sokkel van 120 

cm. 10 jaar later (2001) werd het beeldje afgegoten in brons. 

Monique Donckers – De Schaduw, beelden dragen de wereld in zich 

Locatie: PC Sint-Amedeus, Waesdonckstraat 

Vlak bij de gebouwen van het PC Sint-Amedeus vind je een 

levensgroot bronzen beeld van Monique Donckers: ‘De Schaduw’. De 

figuur zit voor een diffuus scherm. De Zwitserse psycholoog Carl 

Gustav Jung heeft het begrip ‘schaduw’ geïntroduceerd in de 

psychologie. De schaduw noemt Jung het machtigste en gevaarlijkste 

van de archetypen (persona, anima, animus en schaduw), omdat het 

meer van de oorspronkelijke, dierlijke natuur van de mens bevat. Wil 

een mens een aangepast lid van de gemeenschap worden, dan zal hij 

de manifestaties van de schaduw moeten bedwingen. De schaduw is 

de duistere kant van het onbewuste, anima het vrouwelijke deel van 

de psyche en animus het mannelijke deel van de psyche. 
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De schaduw is zonder meer één van de krachtigste beelden in 

Mortsel. “Monique Donckers schept uit aarde een wereld van 

gedachten. Haar beelden zoeken elkaar. Ze zoeken ons. Je voelt de 

kwetsbaarheid van dat tastende zoeken. Ze stellen de vraag over de 

vergeefsheid van menselijke contacten. Hoe verwordt eros tot 

erosie? Hoe bevrijdt erosie het lichaam van eros en drift? Donckers 

verlicht het leven tot steen. Haar beelden lijken onaanraakbaar, maar 

trekken aan. Ze verweren zich, maar niet tegen wie achter hun 

borstwering de levensdrift herkent. Ze dragen de wereld in zich. Elk 

beeld is een zelfportret. Particulier wordt universeel en omgekeerd, 

zoals alle ware kunst en geen beeld ooit af is. Vruchten van 

verbeelding, vruchteloos mooi als het leven zelf (Marc Schoeters, 

filosoof en fotograaf, over wezen en werk van de beeldhouwster, het 

zoekend hert)”. 

De omgekeerde Piëta en de waanzin van Laszlo Toth 

Locatie: kapeltuin van Sint-Amedeus - Deurnestraat 

De kapel van het PC Sint-Amedeus is 

omgevormd tot een nieuwe, sacrale ruimte. 

In een tijd waarin kerken, kloosters en 

abdijen leeglopen, lijkt het alsof we een 

maatschappelijk, sociaal, stedenbouwkundig 

en spiritueel probleem hebben. Blijkbaar is 

het toch een eeuwenoude behoefte om 

ruimte te maken in ons leven voor dat wat we 

niet kunnen verklaren, voor dat wat 

onzichtbaar is, voor dat wat ons te boven 

gaat. Naast de kapel vind je een omgekeerde 

piëta. In de kunst verwijst de piëta naar een 

afbeelding of uitbeelding van de dode 

Christus vergezeld door Maria of engelen. Hier draagt de levende 

Christus het dode lichaam van Zijn moeder. 
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De piëta van Michelangelo behoort, samen met David, tot de 

beroemdste beeldhouwwerken van Michelangelo. Het woord piëta 

betekent medelijden of liefdevolle eerbied. Dat we net in de 

kapeltuin een dergelijk beeld vinden, verbaast ons niet. Op 21 mei 

1972 bestormde de verwarde, Australische geoloog Laszlo Toth met 

een hamer het beeldhouwwerk van de Italiaanse grootmeester. Het 

duurde enige tijd voor de Australiër door omstanders werd 

overmeesterd. Met vijftien uithalen wist hij de rechterarm van de 

piëta tot aan de elleboog af te hakken. Daarnaast beschadigde hij 

Maria’s neus en een van haar ogen. Omstanders verzamelden de 

brokken marmer die in het rond vlogen. Sommige stukken werden 

later teruggegeven, maar vele niet. Voor het herstel van de neus van 

Maria is een deel uit haar rug gebruikt. Ook creëerde Vincent van 

Gogh in 1889 een piëta, maar daar ligt Jezus op de schoot van Zijn 

moeder. In de Bijbel wordt overigens geen gebeurtenis beschreven 

waarin de rouwende Maria haar Zoon op schoot heeft (bron: 

historiek.net). 

Joris Buseyne – De uilen vliegen je niet tegemoet 

Locatie: kerktuin Sint-Lodewijk – Herman Ullenslei 

De uilen van Joris Buseyne 

(1931-2007) vliegen je niet 

tegemoet. Het kunstwerk in de 

tuin lijkt onstuimig, zelfs wat 

agressief, maar ook sensueel, 

figuratief en rijk aan vormen. 

Het keramische werk verbergt 

een uil die zijn vleugels uitslaat. 

Sommigen zien een gekruisigde 

Christus, anderen duidelijk de honkvaste nachtvogel, die sinds 

eeuwen een diepe indruk op ons maakt. In het kunstwerk zie je de 

kromme snavel met scherpe snijkanten. Het roofdier vliegt geruisloos 

door de lucht. Geen knaagdier of spitsmuis is nog veilig in zijn buurt. 
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Had onze kunstenaar voeling met de symboliek van het nachtdier: een 

beeld van wijsheid, onheil, of de drager van duistere krachten? 

Floris de Cuijper – oorlogsmonument verbergt hardstenen leed 

Locatie: Liersesteenweg ter hoogte van zwembad Den Bessem 

 
Een bronzen beeldengroep van vrouw en kind bij een gesneuvelde 

soldaat is gevat in een hardstenen sokkel en lijst in art-decostijl. De 

centrale bronzen plaat vermeldt de naam van de gesneuvelden. Aan 

de rugzijde is later een gedenkplaat aangebracht met de naam van de 

gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog. Het is een werk van de 

Mortselse beeldhouwer Floris de Cuijper en van de 

gemeentebouwmeester Frans van den Broeck. 

 

Floris de Cuijper, de laatste van een gezin met vijf kinderen, werkte 

enige tijd in de glasindustrie en in zijn vaders spiegelatelier. Hij 

leerde de beeldhouwkunst bij bekende meesters en studeerde aan de 

Antwerpse Academie. Hij leerde marmer snijden in de werkplaats van 

Frans Joris (red.: Frans Joris maakte onder meer een standbeeld van 

de schrijver Hendrik Conscience, waarvoor Conscience zelf model 
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heeft gezeten). Als student van de beeldhouwer Thomas Vinçotte aan 

het Hoger Instituut van Antwerpen werkte hij een paar maanden bij 

meester Gérôme aan de School voor Schone Kunsten in Parijs (1899). 

Hij kreeg de tweede Prijs van Rome in 1900 en startte een jaar later 

als onafhankelijk kunstenaar. Hij bewerkte vele materialen (marmer, 

steen, ivoor, hout, goud), maakte vele portretten en medailles, volgde 

de mode niet en werkte op zijn manier. In 1924 werd hij professor 

aan de Antwerpse Academie en in 1932 stichtte hij met Alfred 

Bouchery de tekenschool van Mortsel. 

 

In 1907 was F. de Cuijper stichtend voorzitter van de kunstkring 

Streven die hij in Boechout oprichtte samen met Flor Van Reeth, 

Eugène Yoors, Marten Van der Loo, Edouard Daems en Louis Van 

Aken. Hij was ook lid van de Antwerpse kunstvereniging ‘De Scalden’ 

(1889-1914), een groep jonge schilders, beeldhouwers en 

bouwmeesters. 

 

Het zeer uitgebreide oeuvre van Floris de Cuijper omvat, naast 

talrijke portretten en heiligenbeelden, verscheidene 

oorlogsmonumenten (Mol, Turnhout, Mortsel, Wijnegem, Duffel). In 

het huis van de beeldhouwer 'Greta', Kapellelei 34 in Mortsel, wordt 

zijn atelier bewaard. 

 

Jan De Kegel - De boottocht van de preekstoel van Sint-Benedictus 

Locatie: de Sint-Benedictuskerk ligt ingesloten tussen de Kerkstraat, de Sint-

Benedictusstraat, de Wouwstraat, de Dorpsstraat en de Rubensstraat en is erkend 

als onroerend erfgoed. 

 

De zijaltaren en het hoofdaltaar 

zoals we die nu nog kennen, zijn 

van de 17de eeuw. Beeldhouwer 

Sebastiaan de Neve bouwde ze 

omstreeks 1640-1642. Rond 

diezelfde tijd (1642) bouwde 
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Jan De Kegel uit Brussel de preekstoel die de eeuwen getrotseerd 

heeft en er nu nog altijd staat. Deze is vervaardigd uit donker 

eikenhout, versierd met snijwerk. Na de voltooiing werd de kansel 

per schip van Brussel naar Boom vervoerd (wellicht over de Zenne en 

de Rupel). Vandaar werd hij met paard en kar naar Mortsel 

overgebracht. Tussen 1640 en 1644 bouwde Sebastiaan de Neve 

boven het eigenlijke altaar ook nog het hoogaltaar: de voorstelling 

van Sint-Benedictus in de hoogte, omringd door een lauwerkrans van 

stralen. De drie altaren werden anno 1645 gewijd. Van dezelfde 

periode dateert ook het orgel, gemaakt door Hans Gulphus en 

ingespeeld op 1 september 1652 door twee orgelisten. 

De preekstoel of kansel staat symbool voor de berg waarop Jezus 

Christus predikte. Wie preekt, verkondigt het Woord van de Heer. 

Prediken of preken is ontleend aan het christelijke Latijn ‘predicare’. 

Je predikt al staande vanaf de preekstoel, zitten doe je niet.  

 

Het woord kansel komt van het Latijnse ‘cancelli’ en betekent 

‘traliewerk’ of ‘hek’. De preekstoel is voortgekomen uit de 

oudchristelijke ambo, een kleine stenen preekstoel in oudchristelijke 

basilieken en uit het middeleeuwse doksaal, dat dienstdoet als 

afscheiding tussen het schip van de kerk en het koor. Boven de 

preekstoel bevindt zich vaak een klankbord, dat vanouds gewenst was 

voor de akoestiek. Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) 

geraakte het gebruik van de preekstoel in de katholieke kerk 

grotendeels in onbruik en wordt de homilie achter een lezenaar 

gehouden. 

 

Joseph Hertogs - Grafmonument Henriëtte van den Bergh – de zittende 

vrouw met lauwerkrans 

Locatie: begraafplaats Mortsel-dorp, Lepelstraat 1 

 

Rond 1895 ontwierp architect Joseph Hertogs (1861-1930) het 

grafmonument van Henriëtte van den Bergh. Hij was de 
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huisbouwmeester van de familie Mayer-van den Bergh en de 

ontwerper van enkele typisch Antwerpse monumenten, zoals het 

Hansahuis aan de Suikerrui en de synagoge Shomre Hadass (de 

grootste van drie orthodox-joodse gemeenten in Antwerpen). 

Hertogs’ werken vormen een belangrijke bijdrage aan het Antwerpse 

stadsbeeld van nu. Een zittende vrouwenfiguur met lauwerkrans in 

marmer domineert het grafmonument. Jacques De Braekeleer was de 

beeldhouwer. Merkwaardig bij dit monument is dat nergens de naam, 

noch het geboortejaar of het jaar van overlijden van de begraven 

familieleden vermeld wordt. Hier is alleen bovenaan op de gebogen 

deksteen de familienaam met koperen letters vermeld. 

 

De lauwerkrans op het monument 

is een vreedzaam symbool. De 

ronde vorm staat voor perfectie, 

het groenblijvende uiterlijk van 

de laurierstruik of de 

laurierboom voor stabiliteit of 

onsterfelijkheid. Zelfs bij de 

oude Grieken en Romeinen stond 

de krans symbool voor succes, 

prestatie, overwinning, roem en toewijding. In tegenstelling tot een 

koninklijke of keizerlijke kroon symboliseert een lauwerkrans een 

burgerlijke kroon of de corona civica (bron: 

denl.abcdef.wiki/wiki/Lorbeerkranz). 

 

Floris de Cuijper - Het offer van onze kinderen voor de vrede 

Locatie: Gemeenteplein 

 

Het bronzen bas-reliëf op het Gemeenteplein is een afgietsel van een 

gedenksteen die zich bevond in de voormalige Gemeentelijke 

Jongensschool aan de Eggestraat. Het origineel is van Floris de 

Cuijper. ‘Het offer van onze kinderen voor de vrede’ is een trieste 
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herinnering aan het bombardement op 5 april 1943. Door het 

luchtbombardement kwamen 936 mensen om, waarvan meer dan 

tweehonderd kinderen. Er vielen ook ruim dertienhonderd gewonden. 

 

Pax is de Romeinse godin voor de 

vrede. Haar Griekse pendant is 

Eirene en haar attributen zijn 

onder meer de olijftak en 

scepter. Wanneer je een 

vredesaanbod doet, dan geef je 

iemand een ‘olijftak’, een hoorn 

des overvloeds (Cornucopia) en 

een scepter (Bron: histoportal.nl). 

 

Stefan Bongaerts - Fontein Sprong 2000– symbool van vertrouwen in de 

toekomst 

Locatie: Gemeenteplein 
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Dit beeldhouwwerk toont alle fasen van een sprong. Ga lichtjes op de 

toppen van de tenen staan. Buig de benen. Armen naar achter. Je 

duwt met al je kracht op je benen. Eenmaal in de lucht hef je de 

armen op. Je landt dan weer terwijl je je benen vouwt en je armen 

naar voren strekt. Is het een driedimensionaal handboek voor 

sportleraren in de regio? Een uitnodiging om met beide voeten over 

de fontein te springen? Volgens het plakkaat gaat het vooral om het 

symboliseren van vertrouwen in de toekomst. 

 

Stefan Bongaerts, geboren in 1956 in Bree, studeerde 

beeldhouwkunst aan de Academie voor Beeldende Kunsten 

(Kunstacademie) in Genk en vervolgens aan de Academie in Leuven. 

Hij heeft verschillende prijzen gewonnen en heeft verschillende 

werken gemaakt, waaronder fonteinen, geïnstalleerd in openbare 

ruimtes met name in Bree en Mortsel.  

Het gestolen beeld van Bruno 

Torfs en de mysterieuze tuin in 

Marysville 

Locatie: bibliotheek Mortsel, 

Eggestraat 32-34 

 

Aan onze bibliotheek in de 

Eggestraat staat wel een 

bijzonder beeld, maar wie kent 

nog het oorspronkelijke beeld 

‘Leesplezier’? Het zegt je 

waarschijnlijk niets. Voor de bib 

zat lang een oude man uit 

polyester die zijn kleinkind een 

verhaaltje voorlas. Een en al oor: 

voorlezen is voor elke dreumes 

een intiem en zalig gebeuren. Beelden in het openbare domein willen 

wel eens ongevraagd van eigenaar wisselen. Opa werd gestolen en 
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werd nooit teruggevonden. Een bronzen afgietsel kon de oude man 

niet vervangen. Dus kwam het betonnen beeld van de hand van Hedda 

Simons in zijn plaats. De bronzen opa kreeg een plaats in één van 

onze stadsmagazijnen en het betonnen beeld siert nu de ingang van 

onze moderne bib. De kunstenaar Bruno Torfs bleek echter een 

bijzonder avonturier te zijn. 

 

Bruno Torfs werd geboren in 

Zuid-Amerika en woonde daar 

met zijn familie tot hij 15 jaar 

was. Het hele gezin maakte de 

overstap naar Europa en ging op 

zoek naar nieuwe mogelijkheden. 

Lang zou het niet duren. 

 

Door zijn uiteenlopende talenten 

en een liefde voor avontuur 

ontwikkelde Bruno een unieke 

stijl vol met cultuur en karakter. 

Jaren later besloten Bruno en 

z’n gezin om alles in te pakken, 

Mortsel te verlaten en naar 

Australië te trekken, om daar 

een beeldentuin op te richten, 

open voor bezoekers. Kort na de 

verhuizing vonden ze de 

perfecte plaats in het kleine, 

victoriaanse dorpje Marysville. 

 

Verscholen tussen weelderige regenwouden ten noordoosten van 

Melbourne, Victoria, ligt een zeldzaam juweel dat ‘Bruno's kunst en 

beeldentuin’ heet. In deze tuin spelen meer dan 100 beelden met de 

natuur alsof zij één zijn. Sommige beelden ontspruiten zelfs 

schijnbaar uit de bomen en de aarde om hun eigen mystieke leven te 

vormen. Deze originele en unieke kunstwerken hebben vreugde en 
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inspiratie gebracht voor duizenden bezoekers van over de hele 

wereld (bron: averyfairygarden.blogspot.com/2009/04/bruno-

torfs.html). 

Theo Melens – De onzichtbare ruiter 

Locatie: Sint-Bernadettestraat 7 

Dit praalkruis is opgenomen in 

het archief van het Koninklijk 

Kunstpatrimonium van België. In 

het kruis worden drie 

basiskleuren verwerkt. Wit 

staat voor de zuiverheid van het 

geloof, rood voor de strijd van 

het geloof en blauw voor het 

intellect van het geloof. 

Niemand minder als Yvonne 

Waegemans bracht ooit een 

hulde aan deze bijzondere 

kunstenaar die 45 jaar in 

Mortsel woonde. 

“Theo Melens die een 

kunstwetenschappelijke bagage meekreeg van het stedelijk instituut 

voor sierkunsten in Antwerpen en het hoger instituut voor bouw- en 

sierkunsten van dezelfde stad, is eerder een schuchter en 

bescheiden man. Maar intuïtief weet hij – en dat moet hem een fiere 

vreugde bezorgen – dat hij het merkteken draagt van Gods 

lievelingen, de kunstenaars bij Gods genade …  

Er is in het leven van deze uitverkorene maar één schaduwzijde, één 

verfoeienswaardig aspect, en dat is … dat deze man om den brode 

een hele dag moet gaan werken. Nu is dat werk wel nuttig, want hij 

injecteert tenslotte zijn eigen kunstgevoelens in de leerlingen-



14 

 

kunstenaars van Technicum Antwerpen. Maar ik vraag mij af of men 

daar wel beseft wat een paradijsvogel daar in die gaarde 

rondfladdert … en wel eens zijn veren kwetst aan de tralies . 

Ja, deze man doet mij denken aan dat paard uit mijn sprookje ‘De 

onzichtbare ruiter’. De ruiter die zijn nobele arabier op de nek klopt 

en voortjaagt over eindeloze vlakten, terwijl de boer – van wie 

tenslotte de haver komt – het dier met wat stampen tegen zijn 

schenen voor de ploeg dwingt. 

En om de ijle teerheid van zijn werk doet hij mij denken aan een 

paradijsvogel – zoals ik reeds zei – die in een kooi een molentje moet 

voorttrappen om aan zijn etensbakje te komen …” (Bron: Jaarboek 

2008 Mortselse Heemkundige Kring, Theo Melens, Jean Luyckx, blz. 

71-96) 

Foto’s: © Mortselse Heemkundige Kring, © F. Van Roosendael, © R. 

Mullens, © Wikipedia 

Tekst: Dirk Brentjens 


